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Dames en heren, Welkom.

We zijn inmiddels drie boeken en een website met

archiefwaardige items verder, waarbij we samen meer
dan tien jaar aan dit project hebben gewerkt.

De documentaire in het kader van 60 jaar migratie van Turkse
Leidenaren is de laatste puzzel in onze lange reis van
archiveren en vastleggen van de migratiegeschiedenis.

We hebben hierbij veel steun ontvangen van de gemeente
Leiden, Erfgoed Leiden, Bureau Blaauwberg, Fonds1818,
Cultuurfonds Nederland, het Druckerfonds en Stadshitoricus
Cor Smit.

Dankzij deze sponsoren hebben we de boeken, de website en
deze documentaire kunnen realiseren.

Ik ben vast een aantal namen vergeten, maar gelukkig zal
Aart straks verder ingaan op de betrokkenen.

Voor degenen die het nog niet weten: vorig jaar hebben wij
met Erfgoed Leiden een overeenkomst gesloten waarin staat
dat de archieven van Stichting Gliney en de website
Turksarchief.nl uiterlijk in 2040 worden overgedragen en in
beheer worden gegeven bij Erfgoed, inclusief de royalty’s. 1k
denk dat we dan klaar zijn en als Stichting Gilinay ons doel
hebben behaald.



Beste gasten, Het is niet de bedoeling dat ik te lang aan het
woord ben of uitgebreid over onze organisatie praat. Vandaag
draait het om de documentaire; die staat centraal.

Daarom wil ik direct doorgaan naar mijn volgende taak: het
gebruiken van deze gelegenheid om mensen te bedanken die
een belangrijke rol hebben gespeeld binnen de Leidse Turkse
gemeenschap.

Tijdens onze werkzaamheden aan al deze projecten ben ik
erachter gekomen dat deze mensen nooit geprezen zijn door
welke instantie, organisatie dan ook.

Terwijl zij ieder, vanuit hun eigen functie, enorm veel hebben
bijgedragen aan de Leidse samenleving, vooral op het gebied

van integratie, participatie en het versterken van onderlinge
communicatieve contacten.

Ik zit in tal van organisaties in besturen, neem het van mij aan:
nergens in Nederland zijn de onderlinge samenwerkingen en
contacten zo goed als in Leiden. Het kan natuurlijk altijd
beter!

Dames en heren, ik wil nu de volgende mensen uitnodigen om
het podium te betreden.
Mw. Umit Cengiz-Cigir

Mw. Ayse Kucuksen
Dhr. Goksel Aribas
Dhr. Fatih Kasapoglu
Dhr. Erol Guldali
Dhr. Durmus Dogan



Umit Cengiz-Cigir, eerste OALT-docent van Nederland

In 1971 kwam zij naar Nederland in het kader van
gezinshereniging. In 1974, toen het Ministerie van Onderwijs
de mogelijkheid bood om onderwijs te geven in de eigen taal
en cultuur, begon mevrouw Cengiz-Cigir als docent Turks. Ze
was de eerste docent Turks in Nederland. Met haar lessen
heeft zij het leven van vele jonge kinderen geinspireerd en hen
gemotiveerd om door te gaan met leren en zo hoog mogelijk te
streven in hun studie.

Een inspirerende vrouw, vol passie voor haar vak, en een
rolmodel voor velen in haar omgeving. lemand die zoveel
heeft bijgedragen, verdient zonder twijfel erkenning tijdens de
viering van het 60-jarig jubileum van de Turkse gastarbeiders
in Leiden en omgeving.

Op de website Turksarchief.nl kunt u haar volledige verhaal
lezen, zeker een aanrader. Niet alleen vanuit Stichting
Guney/Turks Archief, maar ook namens alle kinderen die u en
uw man hebt onderwezen, willen wij u bedanken voor uw
positieve bijdrage.



Yusuf Kucuksen, Tolk

De heer Yusuf Kucuksen kwam naar Nederland in verband
met zijn studie. Al snel ging hij aan de slag als tolk voor
diverse bedrijven die veel Turkse gastarbeiders in dienst
hadden. Ook begeleidde hij deze bedrijven bij de selectie van
arbeiders in Turkije.

Als enige Turk die de Nederlandse taal beheerste, werd hij
door de Turkse gemeenschap voor allerlei zaken gevraagd.
Naast zijn werk als tolk probeerde hij zoveel mogelijk jonge
gastarbeiders te motiveren om de Nederlandse taal te leren.
Hij ging namens de groep regelmatig met de bedrijven in
gesprek om Nederlandse cursussen te organiseren tijdens
werktijd. Jongeren met ambitie begeleidde hij naar
vakscholen.

Ook zijn rol bij het oprichten van de Turkse Islamitische
Culturele Vereniging en de Turkse moskee mogen we niet
vergeten. Hij was de enige die hierbij kon helpen en alles bij
de notaris kon regelen. Zo werd hij tijdelijk tot de oprichting
aangesteld als voorzitter van de Vereniging.

Meer informatie over de heer Kucuksen kunt u ook lezen op
de website van Turksarchief.nl

Helaas is hij niet meer onder ons. Graag willen wij zijn
dochter, Ayse Kiicliksen, onze dank betuigen. We weten dat
de heer Kucuksen ons ongetwijfeld kan zien.



Goksel Aribas, voormalig voorzitter van de ISN Mimar
Sinan Moskee

Het was geen gemakkelijke taak om het voorzitterschap over
te nemen van iemand als de heer Hasan Guney, die vanaf de
oprichting van de Turkse moskee tot en met 2009 een
belangrijke rol heeft gespeeld binnen de Turkse gemeenschap,
zowel lokaal, regionaal als landelijk. VVoor Goksel Aribas was
deze uitdaging des te groter. Toch heeft hij zijn functie met
waardigheid vervuld en met passie bijgedragen aan de
positieve rol van de Turkse moskee binnen de Leidse
samenleving.

Het doorgeven van het stokje aan jongere generaties en hen op
het juiste moment de leiding laten nemen, is van groot belang
voor de continuiteit van een organisatie. Gedurende zijn hele
dienstperiode heeft Goksel Aribas hier voortdurend aandacht
aan besteed. Wij danken hem voor zijn inzet. En wensen zijn
opvolger Ufuk veel succes.



Fatih Kasapoglu, voormalig voorzitter van Stichting Fatih

Stichting Fatih was al enige tijd actief, maar met de komst van
de heer Fatih Kasapoglu als voorzitter begon een nieuw
tijdperk van samenwerking met diverse organisaties die op
sociaal-maatschappelijk vlak actief zijn in Leiden. Zijn
toegankelijke manier van omgaan met mensen en de open
houding waarmee hij zelf benaderd werd, waren kenmerkend
voor zijn leiderschap. Zijn altijd kalme en flexibele houding
maakte de samenwerking met hem bijzonder prettig en werd
zeer gewaardeerd.

Na tien jaar heeft ook hij het voorzitterschap overgedragen aan
een jongere generatie, in de persoon van de heer Yilmaz.



Erol Guldali, voorzitter van de Turkse
Arbeidersvereniging Leiden

Erol Guldali is een vredelievende man die geen vlieg kwaad
doet. Zelfs de woorden die hij kiest om uit te spreken, doet hij
met zorg, zodat niemand zich gekwetst voelt. Hij heeft HTIB
naar een hoger niveau getild. De organisatie staat open voor
iedereen die even wil bijkomen. Ondanks zijn eigen bedrijf en
drukke agenda heeft hij het toch al 10 jaar volgehouden. Ik
hoop dat hij HTIB nog vele jaren zal blijven dienen.



Durmus Dogan, voorzitter van de Turkse
Ondernemersvereniging TOVER

Over de voorzitter van de Turkse Ondernemersvereniging, de
heer Durmus Dogan, valt veel te vertellen. Ik ben al lang
gestopt met het proberen hem bij te houden. Onder elke steen
lijkt hij wel op te duiken. Alleen al naar hem luisteren kost
enorm veel energie. Vaak maak ik dat ik wegkom zodra ik
antwoord op mijn vraag heb gekregen, want voor je het weet
zit je 2 uur later nog steeds bij hem, terwijl hij vertelt over
waar hij mee bezig is en wat hij in de toekomst van plan is. Zo
vol energie en passie, en dat al meer dan 20 jaar! Daarom wil
ik vooral zijn vrouw, Tonya Wassenaar, mijn waardering
uitspreken. Dankzij haar kan de heer Dogan zijn
werkzaamheden voortzetten. Hem kennende, zal hij dat
blijven doen tot zijn laatste adem. Dank voor uw inzet meneer
Dogan!



Dankwoord
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